


Als je mishandeld wordt, dan ga je toch gewoon weg ?

Dat is wat veel mensen die het niet 

hebben meegemaakt niet begrijpen.

Maar ook als het jezelf betreft, kun je 

blijven hangen in de vraag waarom je 

niet eerder weg ging.

Je voelt je schuldig, dom of laf.

Hoe heb je het zo ver laten komen ?

Waarom ben je niet gelijk weg gegaan ?

Niemand laat zich toch slaan ?



Mijn 

achtergrond





Doorbreek

Het geheim



Bedankt voor de 

aandacht

Elke dag dankbaar 

voor mijn herstel en 

de liefdevolle band 

tussen mijn dochter 

en mij.


